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Pinksteren

De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,

een briesje of een storm
die alle rust verstoort.

De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem

die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

Lied 676: 1, 2 en 5
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beloofde uitstorting van de Geest volgens 
Joel 3 gaat) – om vervolgens alleen nog 
maar naar Jezus te wijzen. Het gaat om 
Jezus – niet om de Geest. Ik denk dat er 
een ongezonde geloofshouding ontstaat 
zodra wij te zeer gericht zijn op de 
(bijzondere) uitwerkingen van de Geest 
ten koste van het gericht zijn op Jezus. 

De Heilige Geest laat zich niet 'pakken'. 
Hij is niet zichtbaar, niet te controleren, 
en zijn werk is soms zo subtiel dat je 
twijfelt of Hij wel aanwezig is. Dit 
is niet vreemd: God laat zich niet 
dwingen. De Geest werkt waar Hij 
wil, en vaak op manieren die wij niet 
verwachten. Het is daarom gezond om 
te leven in een houding van openheid 
en verwondering, zonder alles te willen 
verklaren of controleren. De Geest 
is als de wind: je hoort hem, je merkt 
zijn effect, maar je weet niet waar hij 
vandaan komt of waar hij heen gaat. 
Maar – en dit valt echt op – de Geest 
is altijd daar waar Jezus centraal staat. 
Waar mensen zijn woord willen horen 
en willen weten wie Christus is – daar 
zal de Geest werkzaam zijn. 

Pinksteren: De Geest in actie 
Pinksteren laat zien dat de Heilige Geest 
geen passieve kracht is, maar juist actief 
betrokken is bij het leven van gelovigen. 
Het verhaal uit Handelingen 2 beschrijft 
hoe de discipelen werden vervuld met de 
Geest, waardoor ze in verschillende talen 
begonnen te spreken en vol vuur het 
evangelie verkondigden. 

De Verwachting van de Heilige Geest 
De verwachting van de Heilige Geest is 
vaak dubbel: enerzijds verlangen mensen 
naar bijzondere ervaringen, wonderen 
en duidelijke leiding; anderzijds heerst 
er angst voor excessen, manipulatie of 
teleurstelling. Sommige christenen zoeken 
bewust naar manifestaties van de Geest 
(zoals tongentaal, profetie of genezing), 
terwijl anderen juist voorzichtig zijn en 
het liever bij een stille, innerlijke werking 
houden. Dit spanningsveld vraagt om 
balans: hoe kun je openstaan voor de 
Geest zonder jezelf te verliezen in emoties 
of vage spiritualiteit?

Een Gezonde Omgang: 
Balans tussen Verlangen en Realisme
Een gezonde omgang met de verwachting 
van de Heilige Geest begint met eerlijke 
reflectie. Het is belangrijk om te erkennen 
dat de Geest vrij is en niet te sturen valt. 
Hij werkt soms spectaculair, maar vaak 

Over een gezonde omgang met de 
verwachting van de Heilige Geest.

Inleiding 
Pinksteren staat in de christelijke traditie 
bekend als het feest van de komst van 
de Heilige Geest. Het markeert een 
diepgaande verandering: de discipelen, 
tot dan toe onzeker en terughoudend, 
worden vervuld met kracht, moed en 
inspiratie. Toch wordt de Heilige Geest 
vaak gezien als het 'schuwe lid' van de 
triniteit. Waar God de Vader en Jezus 
Christus relatief concreet en herkenbaar 
zijn, blijft de Heilige Geest voor velen een 
mysterie. Dit roept de vraag op: hoe kun 
je op een gezonde manier omgaan met 
de verwachting van de Heilige Geest, 
zonder te vervallen in overdrijving of juist 
een krampachtige terughoudendheid?

De Heilige Geest: Schuw, maar niet 
afwezig 
De aanduiding 'schuw lid van de triniteit' 
vraagt om toelichting. In veel kerken is 
er wel aandacht voor God de Vader en 
Jezus, maar de Heilige Geest krijgt vaak 
minder nadruk. Dit heeft ook te maken 
met de abstractheid van de Geest: Hij is 
niet zichtbaar, niet tastbaar, en zijn werk 
is soms moeilijk te onderscheiden van 
menselijke emoties of impulsen. Maar 
vooral heeft het te maken met het wezen 
en de taak van de Geest: Hij zal nooit 
zichzelf centraal stellen – maar Christus.  
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Pinksteren en de Heilige Geest: 
Het Schuwe Lid van de Triniteit

ook heel subtiel. Het is niet aan ons om 
de Geest 'op te roepen' of te forceren, maar 
om ontvankelijk te zijn. Dit betekent: je 
hart openstellen, bidden om leiding, maar 
ook kritisch blijven en toetsen wat je er-
vaart aan de Bijbel en aan gezond verstand.

De Geest werkt in gemeenschap, niet in 
afzondering. Het is wijs om ervaringen en 
inzichten te delen met anderen, te luisteren 
naar hun oordeel en samen te zoeken naar 
waarheid. Hierdoor voorkom je dat je in je 
eentje afdwaalt in subjectieve gevoelens of 
extreme verwachtingen. De Geest geeft  
gaven, maar altijd ten dienste van de 
gemeenschap en tot opbouw van het geheel.

Praktische Handvatten voor een
Gezonde Omgang 
1.	�Bid om wijsheid en onderscheidings-

vermogen. Vraag de Geest om je te 
leiden, maar wees ook kritisch: niet alles 
wat je denkt of voelt komt van Hem.

2.	�Toets alles aan de Bijbel. De Geest 
spreekt nooit tegen Gods Woord. Als 
een ervaring, gedachte of 'openbaring' 
niet strookt met de Bijbel, wees dan 
voorzichtig.

3.	�Zoek gemeenschap. Deel je ervaringen 
met anderen, luister naar hun feedback, 
en wees bereid om bij te sturen.

4.	�Sta open voor vernieuwing, maar wees 
realistisch. De Geest kan verrassend 
werken, maar verwacht niet altijd 
spectaculaire wonderen. Vaak werkt 
Hij in kleine dingen: troost, inzicht, 
kracht om vol te houden.

5.	�Wees dankbaar en nederig. De Geest 
is een gave, geen prestatie. Alles wat je 
ontvangt, is genade. Wees niet jaloers 
op anderen, maar waardeer wat je 
krijgt.

De Geest als Trooster en Uitdager 
De Heilige Geest wordt in de Bijbel 
aangeduid als Trooster, Helper, Gids. Hij 
is er om te ondersteunen, te bemoedigen, 
maar ook om uit te dagen en te vernieuwen. 
Soms brengt Hij rust, soms juist een onrust: 
een verlangen om te veranderen, om te 
groeien, om te dienen. Een gezonde omgang 
betekent dat je beide kanten accepteert. De 
Geest is niet alleen een bron van vrede, 
maar ook van heilige onrust – een drang 
om te leven naar Gods bedoeling. 

Conclusie 
Wij moeten beter niet de Geest centraal 
stellen – maar Christus. Wie Hem gaat 
zoeken mag erop vertrouwen dat de 
Geest in actie komt. Achter de schermen 
onzichtbaar maar wel bijzonder actief. 
Vernieuwend, verrassend en vertroostend. 

Werner Gugler

Bron: F. D. Bruner en W. Hordern, ‘The Holy 
Spirit – Shy Member of the Trinity' (2001).

Tijdens de AK-vergadering in januari hebben 
we de verschillende acties van het nieuwe 
beleidsplan van de PGE doorgenomen en ge-
keken welke acties meteen aandacht vergen 
en welke nog even kunnen blijven liggen. 

Een van de acties die al opgepakt zijn is het vormen 
van een werkgroep die kijkt naar de toekomst van 
het kerkgebouw in Son na de voorgenomen sluiting 
ergens na 2030. Deze werkgroep is opgezet door 
Son met deelname van de Algemene Kerkenraad 

Vanuit de AK
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Macht en onmacht van taal	
Het is bijna Pinksteren. Dat verhaal spreekt 
altijd erg tot mijn verbeelding. Al die mensen, 
die op één of andere manier de boodschap 
kunnen verstaan. Toch vraag ik me ook ieder 
jaar weer af hoe dat kon. Petrus spreekt de 
mensen toe, maar spreekt maar één taal. En 
in zijn gehoor staan mensen uit vele landen. 
Zo letterlijk kunnen we het dus niet nemen. 
Maar hoe wel dan? Ik vind het een wonder.

Hoe is het zover gekomen? 
We lezen in Genesis 11 over de spraakverwarring  
bij de toren van Babel. Die naam is veelzeggend:  
“Verwarring”. God wilde niet dat de mensen alles wat 
in hun bereik ligt ook echt zouden gaan uitvoeren. Hij 
voorzag wat daarvan zou komen en zorgde ervoor dat 
ze gestopt werden. 
De mensen verspreidde Hij over de aarde. Dat zien we 
natuurlijk ook nu nog. Mensen zijn overal. Helaas is 
drang om beroemd te worden, geschiedenis te schrij-
ven en ook macht en rijkdom te vergaren, niet voor de 
eeuwigheid verdwenen. 

Ook woorden kunnen 
doodslaan

Een hele grote sprong naar het nieuwe testament 
brengt ons bij Jezus. In de voetsporen van zijn Vader 
preekte Hij tegen het onrecht. In de Bergrede o.a. over 
“Gij zult niet doodslaan”. In februari ging een preek 
in de Kerk van Son over dit gebod. Voor mij was het 
een eyeopener dat ook woorden kunnen doodslaan. 
Dat woorden heel zeer kunnen doen, dat wist ik wel. 
Maar dat het zelfs zover kan gaan als doodslag, was 
voor mij nieuw. Hoewel, ik had het kunnen weten na 
alle berichten over zelfdoding na pesten. 

En toen kwam Pasen. 
Feest van vergeving, opstanding en leven. Wat 
verandert dat voor ons? Dat we vrijuit mogen leven? 
Dat we ons geen zorgen hoeven maken over onze 
toekomst? 

Maar dat doen we wel! We zijn ook maar mensen. 
En laten we wel wezen; genoeg eten, drinken, vrij-
heid, rijkdom enz. is toch heel fijn? We kijken met  
argusogen naar de ander. Wie heeft het meeste, 
wie pikt mijn macht, bezit en overtuiging in? In het 
groot en in het klein proberen we vast te houden 
wat vertrouwd is. Ook als het gaat over samen 
kerk zijn. We spreken niet dezelfde taal. Wat is 
Kerk? De gemeenschap van mensen? Of is dat het 
gebouw waarin we mensen tegenkomen?

Taal van verzoening en begrip

In het groot gaat het over wereldleiders. Ook zij 
maken zich op grote schaal schuldig aan dit niet 
(willen) verstaan van elkaars taal. Ze willen geen 
genoegen nemen met hun plaats in de wereld-
orde.  En op alle vlakken hebben ze moeite om 
elkaar tegemoet te komen met open gesprekken. 

En nu komt Pinksteren.
Toen de Geest werd uitgestort konden de mensen 
elkaar ineens verstaan. Het gaat dus kennelijk niet 
om de gesproken taal alleen. De Geest is nodig. 
Pas dan staan mensen dus open voor wat de ander 
te vertellen heeft! Dat vraagt van ons een open 
houding. Open om de Geest te ontvangen. Maar 
daarna ook open om naar elkaar te luisteren. En te 
vragen naar de beweegredenen en overtuigingen 
van die ander. Het één volgt uit het ander. 
We moeten hopen en bidden dat er in deze wereld, 
waar, nu ik dit schrijf, oorlog aan alle kanten op de loer 
ligt of woedt, mensen zullen opstaan. Mensen die met 
de Geest in hun hart, open en eerlijk een taal van ver-
zoening en begrip zullen spreken. En dat in die Geest 
een omkeer zal komen ten goede!

Gea

en de Johanneskerk. Doel is te kijken naar de ver-
schillende opties voor de verkoop van het gebouw 
en daarmee samenhangend het creëren van een 
lange termijn ontmoetingsplek in Son, waar mensen 
kunnen blijven samenkomen voor het samen volgen 
van de kerkdienst en voor andere bijeenkomsten. 
Een tweede probleem is de bemensing van de ver-
schillende bestuursorganen. Binnen de AK stoppen 
een paar mensen dit jaar en hier moet opvolging 
voor gevonden worden. Goed nieuws is dat er een 
nieuw AK-lid vanuit Wijkgemeente-Zuid gevonden 
is. Het grootste probleem is op dit moment dat de 
huidige voorzitter van de Diaconie, Dikkie Verburg, 
eind juni zal stoppen. Het is zeer belangrijk dat 
hier een opvolger voor gevonden wordt, ook om-
dat dit een wettelijk vereiste is in verband met de 
ANBI-status van de Diaconie. 
Er zijn ook een aantal belangrijke vacatures binnen 
de wijkgemeentes die aandacht vergen, op dit 
moment met name die van voorzitter en scriba 
van de Johannesgemeente. Goed nieuws is wel 
dat Wijkgemeente-Zuid een nieuwe scriba en 
voorzitter heeft gevonden.

Een derde punt is het instellen van een werkgroep 
die samen een langetermijnvisie voor de PGE gaat 
ontwikkelen, met name voor de organisatie van de 
bestuursorganen, zowel die van de centrale orga-
nisatie als die van de wijken. Deze werkgroep zal 
bestaan uit vertegenwoordigers uit de AK en de 
verschillende wijken en zal in september beginnen. 
Doel is om aan het eind van het kerkelijk jaar, dus 
zeg in juni 2027, met een conclusie te komen, die 
daarna besproken zal worden binnen de wijken 
en de AK.
Verder maakt de werkgroep die kijkt naar het 
opzetten van een regionaal kerkelijk bureau vor-
deringen en zijn een aantal gemeentes binnen de 
regio Zuidoost-Brabant geïnteresseerd om mee te 
doen met een pilot. De AK krijgt eind april hierover 
een update en ik zal hier in mijn volgende stukje 
over schrijven. In de vergadering in april zal de 
AK ook de jaarrekeningen over 2025 bekijken en 
hopelijk goedkeuren.

Henk Grootjans, 
voorzitter Algemene Kerkenraad

De Geest (van Christus) is een schijn-
werper die zijn licht niet naar zichzelf 
richt maar op Christus. Het is opvallend 
dat bijvoorbeeld Petrus in zijn toelichting 
op de eerste Pinksterdag amper over de 
Heilige Geest spreekt (wel dat het om de 

Man met verrekijker die zoekt naar bemensing 
voor bestuursorganen
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De Kapel

VIERINGEN

Zondag 3 mei
Johanneskerk - 12.00 uur
Viering Velerlei

Zondag 10 mei
Johanneskerk - 12.00 uur
Oecumenische viering, 
Elcke Smits

Zondag 17 mei
Johanneskerk - 12.00 uur
Viering Velerlei

Pinksteren - Zondag 24 mei
Johanneskerk - 12.00 uur
Oecumenische viering, 
Feike Weeda

Zondag 17 mei
Johanneskerk - 12.00 uur
Viering Velerlei

Zondag 31 mei
Johanneskerk - 12.00 uur
Themalunch pastoraatsgroep

De collecte in elk van onze vieringen is voor onze 
goede doelen: de Huiskamer voor Vluchtelingen 
en Vluchtelingen in de Knel.

OECUMENISCHE, LITURGISCHE VIERINGEN

Een oecumenische, liturgische viering wordt door 
vrijwilligers van de liturgiegroep samen met een 
voorganger voorbereid. Tijdens de viering lezen we 
teksten uit de Bijbel. Daarbij volgen we meestal het 
oecumenisch leesrooster maar gaan daar vrij mee 
om. Soms lezen we ook teksten uit andere tradities 
en uit de eigen tijd. We tasten en zoeken naar hoe 
de oude verhalen uit de Bijbel in ons leven nu van 
betekenis kunnen zijn en spelen in op de actualiteit. 
We delen brood en wijn met elkaar.
We zien de vieringen als gemeenschapsgebeuren 
en zetten daarom de stoelen in een halve cirkel 
zodat we elkaar zien. De voorgangers hebben 
verschillende achtergronden waardoor iedere 
viering een eigen accent krijgt. Het koor van De 
Kapel luistert deze vieringen muzikaal op en 
ondersteunt de samenzang. Na de viering treffen 
we elkaar bij koffie en thee. Wees welkom. 

Overweging
Het gebeuren van de komst van de Geest kunnen 
we ons het beste voorstellen als een langzame 
groei van innerlijke geestkracht, die uiteindelijk 
naar buiten komt. De leerlingen zijn gevlucht bij de 
dood van Jezus, uit elkaar geslagen, teruggekeerd 
naar hun dorpen. Toch hebben ze elkaar geleidelijk 
weer opgezocht en samen hun ervaringen met 
Jezus en vooral zijn kruisdood overdacht en zin 
gegeven, onder andere door het herlezen van 
stukken uit de Schriften, zoals bepaalde psalmen 
en de liederen van de lijdende dienaar bij Jesaja.

Het verhaal van Pinksteren in het boek Handelingen 
is de beeldende weergave van dit proces. Dat gebeurt 
met apocalyptische beelden, beelden van de 
eindtijd in de lijn van het visioen van de profeet 
Joël. Het pinkstergebeuren is in die beelden 
plots, fel, overdonderend en komt van boven. De 
existentiële ervaring van het pinkstergebeuren 
moeten we ons echter eerder voorstellen als stil, 
moeizaam, langzaam en verwarrend.
Dit gebeuren kan ook bij ons plaatsvinden als wij 
samenkomen en onze geest-momenten met elkaar 
uitwisselen. De momenten dat we het weer even 
zien zitten en ons hart warm wordt in het besef 
van het grote gebeuren waarin wij mogen delen 
en dat in Jezus een hoogtepunt heeft gekend dat 
ons nu nog in-spireert. Zo kunnen wij ook nu be-
geesterd worden.

Jef De Schepper

VIERINGEN VELERLEI

Viering Velerlei - zondag 3 mei 

Peter van Overbruggen, die eerder in De Kapel 
vertelde over zijn passie voor het gregoriaans, houdt 
dan een presentatie over de spiritualiteit van Vincent 
van Gogh.

Vincent van Gogh groeide als domineeszoon op 
in een godsdienstig milieu en religie zou hem een 
leven lang blijven intrigeren, in een proces van 
aantrekken en afstoten. Voordat hij rond 1880 
besloot om kunstenaar te worden, wilde hij in het 
voetspoor van zijn grootvader en vader treden als 
predikant. Hij begon zelfs aan een theologiestudie 
in Amsterdam en was ook korte tijd werkzaam 
als prediker bij de mijnwerkers in de Borinage.  
Vincent stond daarbij een praktisch en sociaal 
christendom voor. Later zou Vincent in zijn 
werk als kunstenaar én in zijn vele brieven zijn 
‘spiritualiteit’ op een eigen manier gepassioneerd 
tot uitdrukking brengen: als vertrooster van 

mensen. Peter van Overbruggen presenteert in 
woord en beeld het leven, de persoon en het werk 
van Vincent met een focus op zijn spiritualiteit. 

Over de spreker:
Peter van Overbruggen studeerde na zijn 
gymnasiumopleiding theologie en Nederlands. 
Hij was docent, conrector en plaatsvervangend 
rector aan het Eindhovense Augustinianum. Hij 
publiceert in tijdschriften over cultuur-historische 
en religieuze onderwerpen. Hij schreef een boek 
over het 100-jarige Augustinianum en over 
de 250-jarige pastorie-Van Goghhuis Nuenen. 
Als voorzitter van de Stichting Kunstfonds en 
vrijwilliger van Van Gogh Village Museum Nuenen 
geeft hij voordrachten over Van-Goghthema’s. Eind 
2025 ontving hij de gemeentelijke onderscheiding 
in zilver van de Gemeente Nuenen voor zijn 
jarenlange cultureel-maatschappelijke verdiensten.

Deze viering is voorbereid door Erik ter Poorten en 
Peter van Overbruggen. 

THEMALUNCH PASTORAATSGROEP – 
zondag 31 mei
Geïnspireerd door een eerdere viering: ‘Mooi, niet 
perfect’, gingen we verder denken over dit thema en 
kwamen we uit op ons nieuwe thema: ‘Goed genoeg?’ 
Tijdens de brainstorming kozen we drie 
invalshoeken: situaties, de ander en onszelf.
Na de gebruikelijke inleiding bent u uitgenodigd 
om er tijdens de maaltijd verder op in te gaan.

De pastoraatsgroep

Traditiegetrouw gaan we het seizoen afsluiten 
met een gezamenlijke lunch, opnieuw bij De 
Rooi Pannen, Kaakstraat 1 in Eindhoven.

De lunch zal plaatsvinden op 19 mei 2026 van 
12.00 tot 14.15 uur. Er wordt een driegangen- 
verrassingsmenu geserveerd. Er kan geen rekening 
gehouden worden met speciale diëten. Wel is 
er een vegetarisch menu. Indien gewenst graag 
doorgeven bij de aanmelding. 

De Rooi Pannen. Er kunnen maximaal 25 mensen 
deelnemen. Wie het eerst komt, het eerst maalt. 
Zonder voorafgaande opgave en betaling is deel-
name niet mogelijk. U bent van harte uitgenodigd 
en we verwachten een gezellig samenzijn. 

Namens Joachim en Anna, 
Klaas Meijer 

Joachim en Anna - afsluiting van het seizoen
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De kosten zullen € 18.50 bedragen. Uit de pot 
wordt een drankje vergoed. Het is de bedoeling 
dat u zich voor deelname opgeeft via de mail: 
joachimenanna@hotmail.com en voor deelname 
betaalt via een storting op rek. nr.: 
NL14 INGB 0003 6875 14 t.n.v. K. Meijer onder 
vermelding van: Lunch Joachim en Anna. 

Opgave en betaling voor deelname graag 
vóór 10 mei in verband met de reservering bij 

Waar het ooit begon
Op de zolder van ons huis in Loon op Zand stond een 
pijporgeltje met twee manualen, een pedaal en een 
losse pijpenkast. In de woonkamer een oude vleugel. 
In de gang een piano. Toen ik vier jaar was, verhuisden 
we naar Kaatsheuvel. De oude vleugel werd verkocht 
en er kwam een gloednieuwe voor in de plaats, die in 
de woonkamer stond. Het orgel verhuisde ook in het 
nieuwe huis weer naar de studeerkamer op zolder, 
net als de piano. Het was een nieuwbouwwoning, 
de trappen zaten er nog niet in, en orgel en piano 
werden door het trappengat omhoog getakeld. 
Onder de trap in de hal beneden stonden nog wat 
flight cases met elektronische toetsinstrumenten en 
geluidsapparatuur. 

Ja, met een beroepsmusicus als vader is muziek 
maken mij met de paplepel ingegeven. Als kleuter 
ging ik al mee als hij op zondagochtend de mis 
moest spelen in de Johannes de Doperkerk (de 
‘Sint-Jan’) in Kaatsheuvel, op het orgel van J.J. 
Vollebregt. Fascinerend vond ik het, al die klanken 
van die verschillende registers.
Toen ik zeven jaar was, moest ik maar eens op 
pianoles. Bij een bevriende collega van mijn vader 
en niet bij hemzelf, want: “Van je eigen vader neem 
je toch niets aan!” Eenmaal bedreven in het lezen 
van bladmuziek ging ik ook wel eens mee naar de 
kerk om bij mijn vader te bladeren, te registreren en 
soms zelf een stukje te spelen. 

Pastoor Smarius vroeg mij op een gegeven moment 
of ik de organist van de zaterdagavondmis wilde 
worden. Ik was pas veertien, maar daar zei ik geen 
nee tegen! Ik heb er veel geleerd: begeleiden van 
kerkliederen, katholieke missen, koorbegeleiding, in 
een bandje spelen bij de kindernevendienst.

Ze konden nog wel  
een organist gebruiken  

bij de Johannesgemeente

Tien jaar later, afgestudeerd aan het conservatorium. 
Andere dingen lonkten op de zaterdag en toen ben 
ik gestopt met het spelen in de kerk. Af en toe kwam 
ik er nog als invaller. Ik verhuisde naar Tilburg en 
later naar Nuenen. Pastoor Smarius was inmiddels 
overleden en de nieuwe pastoor kende ik niet. En 

zo kwam het dat ik jarenlang niet meer in de kerk 
speelde. Dat was ook niet zo erg, want ik had het 
druk met mijn baan als docent muziek/ckv in het 
voortgezet onderwijs. 
In 2022 werd er op de school van mijn kinderen een 
koor opgericht voor ouders en ik werd daar de pianist/
dirigent van. Bij de eerste repetitie zei een moeder 
dat ze niet veel schoolliedjes, maar wél kerkliederen 
kende. Haar zoon zat bij mijn dochter in de klas, maar 
wat ik niet wist, was dat zij dominee was. Dominee 
Kirsten Wuijster! We raakten aan de praat over 
kerkliederen. Wat bleek? Ze konden nog wel een 
organist gebruiken bij de Johannesgemeente. Dat 
daar ook een fijne vleugel staat, vond ik als pianist 
natuurlijk alleen maar fijn. Op de woensdagmiddag 
voor Kerst speelde ik daar voor de eerste keer tijdens 
een speciale kerstviering voor ouderen, samen 
met blokfluitiste Gea Vos. Het was het begin van 
een hernieuwde carrière als pianist, organist en 
koorpianist. Want al snel volgden er andere kerken 
en ook koren. 

En zo ben ik weer terug op het nest waar het ooit 
begon. Weliswaar niet in de katholieke, maar 
protestantse kerk. Maar als er fijn muziek gemaakt 
wordt, maakt de plek helemaal niet uit.

Janneke Peeters
april 2026

Even voorstellen: de nieuwe voorzitter van Eindhoven-Zuid
Mijn naam is Marianne Astrid Osagiator-
Moret. Geboren in Amsterdam en opgegroeid 
in het zuiden van het land. Belijdenis gedaan 
in de Christelijk Gereformeerde Kerk in 
Eindhoven. Ik ben sinds 1992 lid van de PGE 
Wijkgemeente-Zuid. 

Van 1975 tot 2023 heb ik gewerkt als verpleeg-
kundige, de laatste jaren op de IC voor pasgeborenen 
in Veldhoven. 

In de kerk heb ik onder andere bijgedragen aan de 
Kindernevendienst, de Cantorij, de Gastvrouwen-
dienst en Amnesty International.

Ongeveer anderhalf jaar na mijn pensionering kreeg 
ik de behoefte om vrijwilligerswerk met een beetje 
uitdaging te zoeken. Ik heb daarvoor gebeden. 
Maar toen ik werd gevraagd om voorzitter van de 
wijkkerkenraad te worden moest ik me er toch even 
goed over bezinnen. Het is een namelijk een grote 

verantwoordelijkheid. Maar met Gods hulp en de 
steun van de gemeente, mijn man en mijn familie, 
ga ik deze uitdaging met liefde aan.

Marianne Osagiator-Moret 
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In de overweging die ik hield op  
4 januari, heb ik gemeenteleden 
opgeroepen om berichten van hoop, 
van vrede, van gerechtigheid met elkaar 
te delen. Zo konden we ons oog oefenen 
voor goede berichten uit de krant, uit 
onze eigen ervaringen of van tv. 
Inmiddels is het schildersdoek, waarop 
de berichten opgehangen mochten 
worden, overvol. Er kan echt niets meer 
bij. Tijd om de balans op te maken!

aan twee gemeenteleden, die zich een 
weg baanden door de sneeuw. 

Een artikel over mensen in Limburg, 
die ervoor zorgden dat ook kinderen 
van wie de ouders geen carnavalspak 
konden kopen, toch naar het carnaval 
konden omdat ze zorgen voor leuke 
pakken. 

Er hing een goednieuwsbericht over 
mensen die de wereld toegankelijk willen 
maken voor blinden, en daarom een 
speciale atlas hebben ontwikkeld die ook 
door slechtzienden te lezen is. 
Er was ook een column, waarin de 
columnist zijn hoop en verwachting 
uitspreekt, dat de situatie in de Verenigde 
Staten weer ten goede zal keren.

Er was een uitgebreid bericht over 
mensen die onbaatzuchtig sneeuw weg 
schepten van de oprit van buren, 
omdat die slecht ter been zijn. 

Er hangt een bericht over de Stichting 
Wensambulance, die inmiddels meer 
dan 25000 ritten heeft gemaakt om 
laatste wensen in vervulling te laten 
gaan van mensen die terminaal ziek 
zijn. Een Stichting overigens, die 
volledig op vrijwilligers draait!

En er was een oproep te lezen, waarin 
mensen worden aangespoord echt 
meer rust te nemen - dat we niet 
gemaakt zijn om onszelf voortdurend 
voorbij te rennen.

En ga zo maar door. Wat een verzameling! 
En wat gebeurt er veel goeds in de wereld, 
waar we meestal geen weet van hebben!

Wat opvalt aan bijna alle berichten, is dat 
ze gaan over mensen die hun hulp en 
zorg aanbieden aan andere mensen. 
Zonder er zelf baat bij te hebben, springen 
ze voor vaak onbekende anderen op de 
bres. Wonderbaarlijk eigenlijk, dat 
mensen dat voor elkaar doen - soms zelfs 
met gevaar voor eigen leven!

In de KPV-opleiding die ik nu volg, heb 
ik kennis gemaakt met het werk en 
gedachtegoed van Al Pesso  (1929-2016) 
en zijn vrouw Diane Boyden (1929-
2016). Samen hebben ze een therapie 
ontwikkeld (Pesso-therapie) waardoor 
mensen die ooit in hun leven (vaak in 
hun vroege jeugd) onrecht is aangedaan, 
een weg vinden naar heelheid. 

De berichten waren zeer uiteenlopend. 
Er is een artikel waarin staat geschreven 
over mensen die zich verzetten - tegen 
het optreden van ICE in de Verenigde 
Staten bijvoorbeeld. Verzet in grote en 
kleine daden: door te protesteren, door 
in de buurt te surveilleren en te 
waarschuwen als de agenten worden 
gezien. Maar ook door boodschappen te 
doen voor mensen die hun huis niet 
meer uit durven komen, of online lessen 

Pesso en Boyden waren dansers van  
eroep. Ze kwamen erachter dat sommige 
dansbewegingen heel gemakkelijk te 
leren waren, maar dat andere bewegingen 
op verzet van het lichaam stuitten. Het 
verzet zat er niet in, dat die bewegingen 
moeilijker waren, maar dat het lichaam 
blokkeerde. Die blokkades zijn ze gaan 
onderzoeken, en het bleek dat die vaak 
voortkwamen uit emotionele blokkades, 
die in de jeugd waren ontstaan. 

Toen ze dit op het spoor kwamen, 
ontwikkelden ze de therapie waardoor 
de blokkades opgeheven kunnen 
worden.

Het mooie van dit verhaal, is dat hun 
uitgangspunt rechtvaardigheid is. De 
mens, zegt Pesso, heeft een natuurlijke 
behoefte om recht te doen. Om heel te 
maken. Om te herstellen. Dat maakt 
hij heel gemakkelijk inzichtelijk: 
tijdens een lezing maakte hij met zijn 
twee handen een cirkel, maar stopte 
net voordat de cirkel rond was. Er bleef 
een opening, de cirkel bleef onaf. Dat 
wekte irritatie op bij de toeschouwers: 
ze voelden dat de onafheid van de 
cirkel iets met hun binnenste deed. 

Heelheid kan  
ontstaanwaar mensen 

rechtvaardig zijn

Alle mensen hebben een aangeboren 
gevoel voor heelheid, zegt hij. Want we 
willen leven, daartoe zijn we geroepen. 
En heelheid, herstel, kan ontstaan 
waar mensen rechtvaardig zijn. In alle 
boven-genoemde berichten lees je dat 

aan te bieden voor kinderen die opgepakt 
dreigen te worden.

Er waren twee verschillende berichten 
over mensen die andere mensen redden 
uit een ijskoud kanaal. Eén van de 
redders is een bewoner van een AZC - 
dat was nog meer reden om het nieuws 
te brengen (blijkbaar).
Er was een bericht over iemand die 
stopte met de auto en hulp aanbood 

terug: mensen doen iets voor anderen, 
opdat er iets heel wordt. Als voorbeeld: 
Iemand die terminaal ziek is, kunnen 
we niet beter maken. Maar we kunnen 
haar wel meenemen naar het strand, 
om voor het laatst de zee te zien. 
Ondanks haar ziekte wordt er iets in 
haar hersteld. Doordat ze wordt gezien, 
doordat haar laatste wens in vervulling 
kan gaan, doordat ze tot op het laatst 
mens kan zijn, die geliefd is, voor wie 
moeite wordt gedaan.

Rechtvaardigheid, of gerechtigheid, is 
ook een belangrijk bijbels begrip. Lees 
psalm 33 maar eens. Of de profeet 
Jesaja 45:8:
Hemel, laat gerechtigheid neerregenen,
laat haar neerstromen uit de wolken.
Laat de aarde zich openen
zodat redding zal ontkiemen
en gerechtigheid ontspruiten.
Ik, de Heer, heb dit alles geschapen.

Recht doen, rechtvaardig handelen: het 
is wat God deed en doet in de schepping. 
In relatie tot zijn volk, in relatie tot 
Jezus. God is gericht op het leven, op 
groei en herstel. Net als in de opstanding 
van Jezus: hem werd recht gedaan voor 
alles wat hij had geleden. Zijn leven 
vond een nieuwe weg. 

Als je er oog voor krijgt, zie je die 
rechtvaardigheid van God overal, 
rechtvaardigheid die heel maakt. Je ziet 
het in de zorg van een meerkoetje voor 
zijn jongen. In een toegestoken hand, 
die een ander op weg helpt. In een hond 
die haar kop op je schoot legt alsof ze 
wil zeggen: het komt allemaal goed. En 
je vindt het in de talloze verhalen, van 
mensen die anderen bijstaan. De 
dappere redders van verdrinking, de 
onbekende die zijn hulp aanbiedt, 
mensen die opstaan voor het recht van 
anderen. 

De wereld is zo vaak een boze, onveilige 
plek, vol rechteloosheid, geweld, wan-
hoop. En juist daarom moet je, als je 
kan, de rechtvaardigheid zoeken, en 
uitdragen. Want daar wordt heel wat 
gebroken is - al is het maar heel klein. 
En daar waar heelheid ontstaat - daar is 
God. 

Kirsten Wuijster
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Thuis bij HOST

Berichten van hoop, vrede en gerechtigheid

Sinds december ben ik, Nicole van Gestel, begonnen 
als studentenwerker bij HOST Eindhoven, de  
internationale tak van IFES. Ik weet nog goed 
hoe ik de eerste keer binnenstapte op een HOST-
avond. Het was koud buiten en ik stapte het 
gebouw van de studentenvereniging, Amnis, 
binnen op de Dommelstraat. De tafels waren 
gedekt en het rook al heerlijk in de keuken. Ik 
werd enthousiast verwelkomd door een aantal 
studenten. Iedere vrijdag eten we samen met 
een groep internationale studenten, waarna we 
Bijbelstudie doen of een andere activiteit hebben. 
Ook deze avond werd er na het eten samen 
gezongen en openden we de bijbel om samen te 
lezen en te leren uit Gods woord.

Ikzelf ben in mijn studententijd tot het geloof 
gekomen. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het 
is om een groep leeftijdsgenoten om je heen 
te hebben waar je jezelf kan zijn en met al je 
(levens-/geloofs-) vragen terecht kan. Een plek 
waar je gezien en gehoord wordt. Zo’n plek wil 
HOST zijn voor internationale studenten.
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Het doel van HOST is om een community te vormen 
voor studenten die vanuit het buitenland in 
Eindhoven komen studeren. En wat heb ik al veel 
verschillende internationale studenten mogen 
ontmoeten, van over de hele wereld: uit India, 
Canada, Brazilië, Finland, Hongarije, Mallorca, 
Ethiopië en Frankrijk.

Wat deze jongeren gemeen hebben, is dat ze ver 
van huis, familie en vrienden zijn en op zoek zijn 
naar contact met andere christelijke studenten. 
Een plek waar ze zich op hun gemak voelen, 

kunnen aanschuiven voor een heerlijke maaltijd 
en hun verhaal en vragen kwijt kunnen — zowel 
praktisch als over het geloof.
Zo kwam er ook een jonge man uit Zweden binnen. 
Hij was net twee weken in Eindhoven komen wonen 
en op zoek naar christelijke studenten. Via ChatGPT 
had hij HOST gevonden. Hij komt nu wekelijks en 
heeft een hoop vragen. Hij wil zich binnenkort  
laten dopen! Hoe bijzonder is het om te zien dat 
God juist in zo’n technische stad als Eindhoven 
“technische” middelen gebruikt om christenen 
met elkaar in contact te brengen… Gods wegen 
zijn bijzonder.

Iedereen is welkom!

Elke vrijdagavond om 18:00 uur kun je aan-
schuiven bij ons aan tafel. Meer weten? Neem 
contact op met Nicole.vangestel@ifes.nl.
 

Nicole van Gestel
IFES, Internationale 

studentenwerker HOST Eindhoven

Beste gemeente-
leden,

Op zondag 8 maart 
jongstleden was er in de  
Ontmoetingskerk een 

dienst met Vluchtelingen in de Knel. Daar hebben Johan 
Beks en ik onderstaande oproep gedaan, alsmede 
verteld over onze ervaringen met huisgenoten.
Voor wie zoeken wij een kamer: voor Lucky, Badr, 
Ceesay, Said en Tapha.
Wat zoeken wij: 

• �Een kamer (het liefst met een vaste wastafel) en 
plek voor een bureau. Gebruik van de keuken, 
douche en toilet.

• �Vrije toegang tot de woning door bijvoorbeeld 
een sleutel van de achterdeur te geven. De 
kamergenoot is in principe door de weeks overdag 
in De Huiskamer voor Vluchtelingen in Eindhoven. 
's Avonds en in de weekenden is hij bij u thuis.

• �Voor hoe lang zoeken wij een kamer: niet voor 
6 weken. U moet eerder denken aan 6 maanden 
en mogelijk nog langer. Als het niet klikt tussen u 
en de kamergenoot dan houdt het op. Het is een 
kwestie van vertrouwen geven en ontvangen.

De Huiskamer voor Vluchtelingen blijft ver-
antwoordelijk voor de vluchteling / huisgenoot.

Tot nu toe hebben Johan Beks en ik nog geen reactie 
ontvangen. Wilt u bovenstaand verzoek nog eens 
overwegen?

Wim Wiggers

Kamers voor vluchtelingen gezocht
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Open Huis Sint Cathrien
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 13.30 uur
in de Catharinakerk, Begijnenhof 2; 
op zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
in de Petruskerk, Kloosterdreef 31. 
(12.15 – 12.45 uur meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124; www.openhuiscathrien.nl
IBAN NL75TRIO0198481446

Inloophuis ’t Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl

8

Rondom de kerk

9

Vanuit ’t Hemeltje
Helaas moeten we met een minder prettig bericht 
beginnen.  Onze coördinator is per 28 februari bij 
ons gestopt. We verliezen in haar een fantastische, 
gedreven en gastvrije animator in ons inloophuis. 
We zullen haar heel erg missen. We hebben daarom 
moeten besluiten voorlopig op de zondagen te 
sluiten, zodat we verantwoord open kunnen blijven 
op de andere dagen. De afgelopen maanden 
hebben wij gebruikt om de situatie omtrent het 
Team onder de loep te nemen en ook elders te gaan 
kijken hoe de inloophuizen georganiseerd zijn. Wij 
streven naar een stabiel Team dat langer intact 
blijft. Daarom hebben we wat meer tijd genomen 
voordat we een nieuwe vacature publiceren. Als u 
dit leest, is de vacature geplaatst op onze website 
en andere sociale mediakanalen. 

We zijn niet alleen op zoek naar een Teamleider, maar 
ook onze klusjesman, Henk Sulsters, heeft besloten 
na tien jaar het stokje over te dragen. Daarom zijn 
we op zoek naar een opvolger, een handige man of 
vrouw voor onderhoud en reparaties in ’t Hemeltje. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld over klemmende 

deuren, lekkende kranen, een verstopte gootsteen, 
defecte elektra, tijdelijk kapotte ruit met plexiglas 
dichtmaken, …. kortom ongeplande problemen in 
een gebouw dat intensief gebruikt wordt. 
Daarnaast af en toe grote klussen zoals het, samen 
met anderen, maken van een overkapping in de tuin. 
Soms is haast geboden omdat anders de werk-
zaamheden stil komen te liggen, een andere keer is 
er tijd genoeg om zaken uit te zoeken om dan op 
een rustig moment het werk uit te voeren. Ben je 
handig, heb je tijd en spreekt het je aan om op deze 
wijze bij te dragen aan onze missie om thuis- en 
daklozen te helpen, neem dan contact op met de 
gebouwbeheerder Jasper Fokkens, email: 
beheer@inloophuishemeltje.nl 

We hebben 2025 afgesloten. Vorig jaar hebben 
wij 15.000 gasten ontvangen. Dit zijn geen unieke 
personen, maar het aantal gasten dat binnen is 
geweest. Iemand die vijf keer per week komt, wordt 
dus vijf keer per week geteld. Hiervan hebben er 
meer dan 3000 kunnen douchen. De meesten kregen 
daarbij schoon ondergoed en sokken. Ook hebben 
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Graag maak ik u attent op het onlangs 
verschenen boek ‘De twijfel van een 
leerling’ van ds. Richart Huijzer, voorzitter 
van het classicaal college voor de visitatie 
van onze classis. Op de achterkant van het 
boek staat het volgende:

Wie kent niet de Matthäus-Passion? Dit meester-
werk van Bach is gebaseerd op de tekst van de 
evangelist Matteüs. Maar wie was deze man, 
wiens werk al eeuwenlang de wereld over is 
gegaan? Over de schrijver van het beroemdste 
evangelie bestaan nauwelijks betrouwbare 
gegevens, maar dit boek wekt de figuur van 
Matteüs tot leven in een meeslepende roman.

Het verhaal speelt zich af in de eerste eeuw na 
Christus, in de vier grote steden van het Romeinse 
Rijk: Alexandrië, Jeruzalem, Antiochië en Rome. 
De roman schetst een levendige wereld met 
handelskaravanen, gevarieerde landschappen, 
Egyptische geneeskunst, geavanceerde Romeinse 
wegen- en waterbouw, exotische godsdiensten, 
waarzeggers en slangenbezweerders. Tegelijkertijd 
komen de erbarmelijke leefomstandigheden van 

velen aan bod, naast de immense rijkdom van 
de bovenlaag. Het is een tijdperk waarin een van 
de ingrijpendste ontwikkelingen plaatsvindt: de 
geleidelijke afsplitsing van het christendom van 
het jodendom – een proces dat tot op de dag 
van vandaag doorwerkt en een groot deel van de 
westerse cultuur heeft bepaald.

De roman beschrijft ook de briljante maar 
waanzinnige keizer Nero en de chaotische 
machtsstrijd na zijn dood, het Vierkeizerjaar en 
neemt de lezer mee naar de wereldberoemde 
bibliotheek van Alexandrië, waar men alles in 
het werk stelde om ‘alle boeken van de wereld’ 
te verzamelen.

Het verhaal volgt het radicaliserende Joodse 
verzet tegen de Romeinse overheersing in Judea, 
dat uitmondt in de verwoesting van de Tempel in 
Jeruzalem door het 10e Romeinse legioen. Daarna 
moet het Joodse Sanhedrin zich opnieuw uitvinden 
om te overleven. Door de ogen van Matteüs openen 
zich de verloren herinneringen aan deze onbekende, 
vreemde wereld van de eerste eeuw. De roman 
introduceert historische figuren zoals de procurator 

van Judea, Tiberius Alexander, en kleurrijke 
personages als de uit Perzië afkomstige mysterieuze 
Balthasar en de Egyptische graanhandelaar 
Radames. Daarnaast spelen de vrouwen in het 
leven van Matteüs een belangrijke rol: de krachtige 
Mirjam, de begaafde Alba, de eigenzinnige Hannah 
en de zachtmoedige Esther.
Deze roman brengt de tijd en het leven van 
Matteüs op indringende wijze tot leven en schetst 
de tragische verwijdering tussen de synagoge 
en de ekklesia van het toen nog marginale 
christendom – een breuk die de Europese cultuur 
diepgaand heeft beïnvloed.

Wim van Dijk

De twijfel van een leerling
De verloren herinneringen van Matteüs Anno Domini 23-92

“Onverwacht
en meestal ongewenst
kun je niet meer gaan 
zoals je ging.

Je weg loopt dood.
Je weg is opgebroken.
Je gang naar morgen
wordt verhinderd.

Je loopt de nacht in,
die eindeloos lijkt.
Een duisternis 
waarin je geen hand ziet.

Radeloos loop je soms.
Ten einde raad.
Wanhopig om jezelf.
Roepend hoe nu verder.

Onverwacht nog vaak
en zo gewenst,
op een wijze die verrast,
is er een nieuw begin.

Je kunt weer verder.
Je ziet weer licht.
Je hervindt je kracht.
Je kunt weer iets beginnen.
Soms verwart jouw begin
een ander.
Jouw begin is voor anderen
soms een einde.

Het is jouw nieuw begin.
Jij gaat weer…”

Marinus van den Berg

Richart Huijzer (1956) studeerde agogiek, filosofie en theologie en promoveerde in de theologie. Eerder publiceerde hij wetenschappelijke artike-
len en boeken, De binnenkant van het ambt (2017- dissertatie) en Humaniteit en technologie in de zorg (2022). Over de historische figuur van Mat-
teüs en de context waarin Matteüs leefde, publiceerde hij in Interpretatie de volgende artikelenreeks, Een Joodse dissident aan het woord ( 2001), 
Joodse polemiek bij Matteus (2001) en De invloed van de academie van Javneh op de gemeente van Matteus (2003). Dit is zijn debuutroman.

Een nieuw begin

Voor Maarten Luther was de canon van de 
bijbel geen afgesloten boek, maar open voor 
nieuwe teksten en verhalen. En inderdaad: soms 
kom ik die teksten tegen waarvan ik denk: wat 
mij betreft zouden die in de canon opgenomen 
kunnen worden. Zoals deze tekst van Marinus 
van den Berg. Hoe dan ook hoort het tot mijn 
persoonlijke verzameling van betekenisvolle 
teksten. Het gaat al zo’n 25 jaar met mee. Dat is 

zolang ik als geestelijk verzorger werkzaam ben. 
Talloze keren heb ik het aangereikt aan mensen 
die een crisis in hun leven doormaakten. En elke 
keer herkennen mensen zich erin. Het verwoordt 
de diepe duisternis en radeloosheid waarin ze 
terecht zijn gekomen. Er is hier iemand aan 
het woord die het zelf heeft meegemaakt, een 
lotgenoot die uit eigen ervaring spreekt. 

Ik ben niet alleen. En zonder in adviezen en 
voorbarige oplossingen te vervallen biedt de 
tekst tegelijk ook een perspectief. Het ontkent 
de zwaarte niet, maar geeft treffend weer hoe 
essentiële veranderingen in het leven vaak 
verlopen. Ze gaan zelden langs een geleidelijke 
oplopende lijn, maar met horten en stoten. Met 
vallen en opstaan. De nacht lijkt soms inderdaad 
zelfs eindeloos en toch schuilt daarin al de kiem 
van het nieuwe. Onverwachts. Je regelt het niet. 
Het komt op zijn eigen tijd en wijze. Ook dit is 
een ervaring van een lotgenoot. Op het moment 
van de wanhoop had hij het zelf ook niet in de 
gaten. Hij ziet het pas achteraf. Het einde bleek 
een nieuw begin. Zo paradoxaal is het leven soms. 

Dit is belangrijke ervaringskennis die doorgegeven 
moet worden. De psalmen zijn er vol van. Marinus 
van den Berg verwoordt het met toegankelijke 
woorden voor nu. Het helpt ons om de zwaarte 
vol te houden zolang het duurt, om met alle 
radelozen en wanhopigen te blijven roepen en 
wachten totdat de nacht verandert in een dag en 
het einde in een verrassend, soms voor anderen 
niet te volgen, nieuw begin.   

Inkeri Hyvarinen
Geestelijk verzorger GGzE

we 600 keer mensen van kleding kunnen voorzien 
als ze daarom vroegen. We werken daarbij met een 
soort knipkaart. Ook is zo’n 600 keer de was van de 
gasten gedaan. De tijd vliegt. 
Donderdag 9 april was de jaarlijkse jeansactie in 
Eindhoven georganiseerd door Samen voor de  
Regio. Bij allerlei organisaties in Eindhoven worden 
jeans ingezameld en naar een verzamelplaats in 
Eindhoven gebracht. Daar mogen maatschappelijke 
organisaties jeans op komen halen. Er zijn 2912 
jeans ingezameld. Samen met Angela, maatje in 
‘t Hemeltje, heb ik jeans opgehaald. Ondanks dat 
blijft kleding, geschikt voor onze gasten, nog altijd 
welkom, dus spijkerbroeken, T-shirts, warme jassen 
en schoenen, vooral voor mannen. De kleding wordt 
aangenomen op dinsdag- en woensdagmiddag 
tussen 15.00 - 17.00 uur. Daarbij is de limiet gesteld 
van maximaal twee zakken per persoon.

Wilt u meer weten over Diaconaal Inloophuis  
’t Hemeltje, kijk op de website 
www.inloophuishemeltje.nl of neem contact op met 
secretariaat@inloophuishemeltje.nl
Wij wensen u alle goeds!

Ditta van Eijken

V
a
ria

In de aankomsthal stond een non. Een opvallende 
verschijning in haar zwarte habijt. Ik sprak haar 
aan. Ze wachtte op een vlucht uit Dublin, daar 
zaten familieleden van haar medezusters in, 
die op bezoek kwamen. Ze vertelde over haar 
congregatie. Ik zei dat ik luchthavenpastor ben. 
Ze zei, maar u bent niet katholiek, dat voel ik 
meteen aan. Ik zei dat ik dominee in de PKN ben. 

Ik vertelde over de gebedsruimte. Die wilde ze wel 
zien, ze had nog tijd. We gingen naar boven, en ze 
bekeek de gebedsruimte. Ze zag meteen de tafel 

met bijbels. O wat leuk bijbel in gewone taal. Mag 
ik daar één van meenemen? Natuurlijk mocht dat, 
daar zijn ze voor. 

Een bijzondere ontmoeting, je komt niet iedere 
dag een non tegen. Bovendien een mooie 
uitwisseling tussen katholiek en protestant. Ik 
wist niets van die congregatie, en zij heeft die 
bijbel meegenomen.

Mirjam van Nie

Non
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WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 	T 2437651
Wijkredactie, Diepmeerven 26	 T 2122563
E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl
Kerkbeheer: dhr. V. Valstar 	 T 06-19036008

VIERINGEN 
De vieringen vindt u op pagina 14 bij de kerkdiensten.

Kroonjaarfeest
Ook dit jaar worden kroonjarigen weer in het 
zonnetje gezet en wel op zaterdag 6-6-2026!
Ben je geboren in een jaar dat op een 6 of een 1 
eindigt, dan krijg je - als het goed is - binnenkort 
een uitnodiging. We kijken er weer naar uit.
Namens de feestcommissie, 

Margreet Damsma

Eten in de kerk
Op woensdagen 13 en 27 mei wordt er gekookt 
in de Ontmoetingskerk. De maaltijd begint om 
17.45 uur. Zin om mee te eten? Geef je dan de 
voorafgaande zondag voor 12.00 uur op via de 
intekenlijst in de hal of bij 1 van de kokers.
Linda Stooker (06 28765665), Nettie Trapman 
(06 23888546),
Karin Kaashoek (06 12193397), Hermien Fijan 
(06 14816102)

JOHANNESGEMEENTE
Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b	T 2435248
Wijkredactie, De Pannelaan 6 		  T 2912214
E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl
Koster: dhr. J. Huizinga	 T 06 36564112
Kerk in Son, Zandstraat 26, Son
Kerkbeheer: dhr. P. Greijdanus	 T 06 19546912
E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN 
Zondag 3 mei
Voorganger Johanneskerk:  
ds. Edina Melania Hadnagy 
Voorganger Kerk in Son:  ds. Martin Kroon

Zondag 10 mei 
Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster
Vandaag is het een feestelijke viering, want Jakob 
en Kira van Klinken worden gedoopt. Hopelijk 
zullen er veel gemeenteleden zijn om hen officieel 
in onze gemeente te verwelkomen!
Voorganger Kerk in Son: ds. Marleen Bloklander

Zondag 17 mei
Voorganger Johanneskerk: ds. Gerdina Loeve
Voorganger Kerk in Son: ds. Matthijs de Vries

Zondag 24 mei - Pinksteren
Als Protestantse Gemeente Eindhoven vieren we 
het Pinksterfeest in de Ontmoetingskerk, samen met 
de Johanneskerk en de kerk uit Son, mogelijk sluiten 
er ook nog andere kerkgemeenschappen aan. 
Dhr. Lieuwe Wijbenga en ds. Kirsten Wuijster gaan 
namens de PGE voor in deze viering. 

Zondag 31 mei
Voorganger Johanneskerk: ds. Kirsten Wuijster
Vandaag is het zondag Trinitatis - we vieren de  
triniteit van Vader, Zoon en Geest. Met deze zondag 
wordt de paastijd afgesloten.
Voorganger Kerk in Son: 
mw. Anneke Nieuwenhuizen

VANUIT DE GEMEENTE

Jaarthema-bijeenkomst 6 - 
Bijzondere alledaagse tekens
In veel culturen eren mensen de wijsheid van 
de natuur: de fluistering van de lentebloesem, 
een plotselinge ontmoeting met een hert, 
overvliegende ganzen op een specifiek moment. 
Verrassend veel mensen ontvangen een teken 
van overleden geliefden. Zo’n teken kan de vorm 
aannemen van bijvoorbeeld een roodborstje, dat 
elke dag de tuin bezoekt. Of neem het prachtige 
verhaal van het pulletje dat bij een weduwnaar 
op bezoek komt…

We geven als mensen graag betekenis aan wat we 
zien en horen. Om goed te zien en horen moeten 
we onze zintuigen afstellen. Als je je eenmaal 
opent voor tekens uit de natuur, of anderszins, zal 
je steeds meer zien en horen. 
Bij deze bijeenkomst gaan we ons verdiepen in 
die kleine en grote, soms alledaagse tekens. We  
onderzoeken welke tekens we zelf weleens hebben 
ontvangen, en hoe we ons zien en horen beter 
kunnen afstemmen.

Waar: Nog nader te bepalen
Wanneer: woensdag 6 mei, 14.00 uur
Aanmelden: k.wuijster@gmail.com

Gespreksgroep Rafaël
Op woensdag 13 mei komt de groep Rafaël weer 
bij elkaar, om 20.00 uur in de Johanneskerk. Het 
is een groep voor gemeenteleden in de leeftijd 
van achttien jaar en ouder. Eens in de zes weken 
komen we bij elkaar en bespreken dan een 
bepaald onderwerp, na uitgebreid  te hebben 
bijgepraat. De variatie in thema’s is groot. Als het 
je leuk lijkt om te komen, of als je nog vragen 
hebt, mail dan naar: k.wuijster@gmail.com. 
Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort!

Kirsten Wuijster

Jaarthema bijeenkomst 7 - Actieve hoop
Er gebeurt zoveel in onze wereld waar we ons zor-
gen over maken, op wereldniveau maar ook in ons 
persoonlijke leven. Tegelijk hebben we altijd geleerd 
om te hopen op betere tijden. Dat maakt ons vaak 
tot optimistische mensen - vaak ook tegen de klip-
pen op. Maar het kan ook de andere kant opslaan: 
we hopen al zo lang en kunnen ons ook zo moede-
loos voelen. We weten dat hoop doet leven, maar 
tegelijk kunnen we er vaak maar moeilijk handen 
en voeten aan geven.

In 2012 is het boek Actieve hoop uitgekomen, van 
Joanna Macy en Chris Johnstone. De auteurs gaan 
in dit boek op zoek naar hoe we hoop kunnen 
vinden om met moedeloosheid om te gaan. Op 
deze jaarthemabijeenkomst gaan we onder-zoeken 
hoe we dat wat is, onder ogen kunnen zien, en onze 
hoop richting kunnen geven. Zo kunnen we onze 
manier van kijken veranderen, versterken, en tekens 
van hoop vinden in een soms verwarrende wereld.
De avond wordt begeleid door Anna Witvliet en 
Kirsten Wuijster.

Waar: Johanneskerk
Wanneer: woensdag 20 mei, 20.00 uur
Aanmelden: k.wuijster@gmail.com

Kijk in de Wijk
Wekelijks komt er een nieuwsbrief‚’Kijk in de 
Wijk’ uit, waarin de berichten over de Johannes- 
gemeente zijn te lezen. Wilt u hiervan op de hoogte 
blijven, dan kunt u zich hierop gratis abonneren.
Aanmelden voor deze wekelijkse nieuwsbrief: 
wijkbriefwoensel@hotmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE
Adventskerk, Camphuysenstraat 4	T 2520472 
Wijkredactie, 	     T 2097623
E-mail: w.gugler@filternet.nl
predikant@kruispuntgemeente.nl
Website: www.kruispuntgemeente.nl
Kerkbeheer: dhr. T. Poot 	 T 06 53362677
E-mail: beheerder@kruispuntgemeente.nl

VIERINGEN
Mede door de komst van de ZLF is er een aanpassing 
van het vieringenrooster:
De vieringen vindt u op pagina 14 bij de kerkdiensten.

Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag hebben we traditiegetrouw 
om 10 uur ’s morgens een kerkdienst. We denken 
aan het bijzondere feit dat Jezus Christus is 
opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de 
rechterhand van God om voor ons te pleiten.

Eerste Pinksterdag
Eerste Pinksterdag zal een jonge vrouw belijdenis 
van haar geloof afleggen. Hoe bijzonder is het 
dat, zoveel jaren na het Pinksterfeest waarop de 
Geest werd uitgestort, nog altijd mensen hun 
hart en leven aan God toewijden en dit openlijk 
belijden. 

Laten we trouw zijn aan de waarheid, en van 
elkaar houden. Want op die manier gaan we 
steeds meer op Christus lijken. Hij is het hoofd 
van de kerk. Zonder hem kan de kerk niet 
bestaan, zonder hem kan de kerk geen eenheid 
blijven…Want de kerk kan alleen groeien als 
iedereen in liefde samenwerkt. 
Efeziërs 4: 15-6 BGT 

VANUIT DE KERKENRAAD
Arabisch-Nederlandse gemeente 
ZuiderLichtFamilie (ZLF)
Met ingang van zondagavond 17 mei zal de 
Arabisch-Nederlandse gemeente ZuiderLichtFamilie 
(ZLF) gebruik maken van ons kerkgebouw. 
Ruim drie jaar geleden raakte Kruispunt betrokken 
bij het pioniersproject ZLF, toen een voormalig 
kerkenraadslid vanuit de kerkenraad in het 
bestuur en kernteam van ZLF is gegaan. Deze 
betrokkenheid is voortgezet, ook nadat zij geen 
deel meer uitmaakte van de kerkenraad.
Vanaf 17 mei zal ZLF elke eerste en derde 
zondag van de maand om 17 uur een dienst in 
de Adventskerk houden. Iedereen is van harte 
welkom om deze diensten mee te vieren. Op deze 
avonden vinden er geen bijeenkomsten vanuit 
Kruispunt plaats.
Op de tweede, vierde en vijfde zondag van de 
maand zijn er om 19 uur wel bijeenkomsten 
vanuit Kruispunt, respectievelijk een kerkdienst, 
Bijbelacademie en sing-in. 
Na een jaar zullen we deze nieuwe situatie 
evalueren en bekijken hoe we verder gaan.

Nieuwe diakenen
Het proces om nieuwe diakenen te vinden in 
gestart. Gemeenteleden hebben de mogelijkheid 
gekregen om namen aan te dragen van degenen 
die zij geschikt achten voor deze belangrijke 
taak binnen onze gemeente. Wij zijn dankbaar 
voor de betrokkenheid en suggesties die zijn 
binnengekomen. De komende periode zal het 
traject verder vormgegeven worden. Dit gebeurt 
met aandacht en gebed. We hopen op korte 
termijn meer informatie te kunnen geven over 
het vervolg en benoemingen. 

VANUIT DE GEMEENTE
Doop
De laatste zondag van april werd Job gedoopt. 
De doop is het teken dat God aan het begin van 
zijn leven stond, en altijd bij hem zal zijn. We 
wensen Job toe dat hij da elke dag van zijn leven 
mag ervaren. 
		     Gerda van den Bos

LUTHERSE GEMEENTE
Kerkdiensten in Dommelhoefstraat 1a
Wijkredactie, Amerlaan 2	 T 2623104
E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl
Website: www.lutherszuidnederland.nl 

VIERINGEN 
De vieringen vindt u op pagina 14 bij de kerkdiensten.

UIT DE KERKENRAAD
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen mededelen dat 
in de kerkenraadsvergadering van donderdag 26 
maart de volgende drie kandidaten benoemd zijn 
als kerkenraadslid:
Gerda Boon als ouderling, 
Robert Jan Dijkman als ouderling en
Christiaan Fahner als ouderling-kerkrentmeester.

Gemeenteleden die het niet eens zijn met deze 
benoeming of met de gevolgde verkiezingsprocedure 
konden hiertegen bezwaar aantekenen bij de 
kerkenraad.

Tom Tempelaar, secretaris

BIJBELGESPREKSAVOND
Op dinsdag 12 mei wordt er een Bijbelge-
spreksavond gehouden in de Dommelhoefkerk.
Ds. Bert Jan van Haarlem zal die avond leiden.
Het thema voor die avond gaat over 

vrede, vrijheid en veiligheid
Uitgangspunt hierbij is een stukje uit de Bergrede: 
“Heb je vijanden lief”.
De avond begint vanaf 18.00 uur met een maaltijd.
De thema-avond begint om 19.30 uur.
Meld u aan voor de maaltijd bij Irene Oosterveer. 
Telefoon 040 - 223 09 60

Dick Eekel

DORELU BIJBELGESPREKSAVOND
Terugblik op 10 februari

Ds. Esther van der Panne had heerlijk gekookt 
voor de aanwezigen: rode kool, puree en vege-
tarische hachee.
Na deze maaltijd gingen we met het onderwerk 
aan de slag: ‘Aarde’.
Om er goed in te komen deden we een soort 
meditatieve oefening om onze voeten (en de 
overige lichaamsdelen) te laten ‘aarden’ met de 
ondergrond. Vervolgens moesten we zeggen waar 
we spontaan aan denken bij het woord ‘aarde’. 
Dat liep uiteen van hemel tot regenworm en van 
potgrond tot planeer.
Daarna verdeelden we ons in groepjes om aan de 
hand van het scheppingsverhaal in Genesis 1 of 
dat in Genesis 2 antwoord te geven op de vragen:

1.	�Wat wordt er over God verteld / wat ‘doet’ God?
2.	�Wat wordt er over de aarde / de aardbodem / het 

land gezegd? Wat ‘doet’ de aarde / het land? 
3.	�Wat wordt er over de mens(en) gezegd? Wat is 

de rol van de mens?
4.	�Hoe wordt de verhouding tussen God, mensen 

en de aarde (aardbodem / land) gezien? 

Vervolgens mochten we aangeven wat ons zelf 
het meeste ‘pakte’ in de teksten en waarom. Het 
was een boeiende avond, met dank aan Esther.

FILMKRING 8 MEI
Rose (2020) – Nils Arden Oplev – Denemarken
Over de moed om met je schizofrene zus een 
groepsreis naar het buitenland te maken.

Inger woont in een psychiatrische instelling 
en heeft constant begeleiding nodig voor 
haar paniekaanvallen, uitbarstingen en waan-
gedachten. Haar jongere zus Ellen besluit om 
Inger – samen met Ellens man Vagn – een week 
op busreis naar Parijs mee te nemen. Deze 
romantische hoofdstad ligt Inger nauw aan het 
hart; ze ontmoette er in haar jeugdjaren Jacques, 
haar grote liefde, die haar helaas verliet. Wat de 
oorsprong was van haar mentale problemen. 
Op het reisprogramma staan het kasteel van 
Versailles, het D-Day museum in Normandië en 
andere bezienswaardigheden. Voor Inger dient 
deze vakantie om Jacques nog één keer onder 
ogen te zien.

De bus is nog maar net op de snelweg of Inger 
deelt haar geestesziekte met de rest van het 
gezelschap. Het zal een reis worden die ze nooit 
zullen vergeten.
Inleider van de film is Marijke van Alphen

Gegadigden om een film laten zien en in leiden 
bel of mail dan met Truus Lodewijk:
gclodewijk@gmail.com of 
(WhatsApp) 06 - 27 30 96 63

UIT DE KERNWERKGROEP
Het gemeente-uitstapje is gepland op 20 juni in 
de omgeving van Veldhoven.
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ZONDAG 3 mei 2026 
Collecte: Kerk in Actie -noodhulp

Myanmar
KLINIEK BIEDT NOODHULP AAN MENSEN OP 
DE VLUCHT
Sinds het leger in 2021 de macht overnam, 
neemt het geweld in Myanmar schrikbarend 
toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de 
vlucht geslagen. In Thailand, net over de grens, 
biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen 
die berooid, getraumatiseerd en gewond de 
grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele 
klinieken in de hele grensstreek krijgen mensen 
onder meer medische zorg en fysiotherapie, hulp 
bij bevalling en gezondheidsvoorlichting om 
ziektes als malaria tegen te gaan.

ZONDAG 10 mei 2026
Collecte: Kerk in Actie- zending

Kenia
MEER VROUWELIJKE PREDIKANTEN IN HET AMBT
Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie 
te studeren. Vanwege traditionele rolpatronen 
worden vrouwen vaak tegengewerkt. Kerk in Actie 
financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 
vrouwen een studiebeurs ontvangen. Mede dankzij 
dit fonds zijn er steeds meer Keniaanse vrouwen 
met een universitaire theologische opleiding. In 
sommige kerkgenootschappen mogen vrouwen 
inmiddels als predikant werken. Dit helpt om de 
positie van vrouwen in Kenia te verbeteren.

DONDERDAG 14 mei 2026 Hemelvaartsdag
Collecte: Algemeen Kerkenwerk

U ontvangt elke maand via de bezorger uw kerk-
blad SAMEN. 
Geprobeerd wordt om de kosten van dit blad zo 
laag mogelijk te houden. 

Zo is er een groep vrijwilligers die zorgt voor de 
stukjes die in het blad opgenomen worden. Een 
andere groep vrijwilligers kijkt hier redactioneel 
naar. Voordat weer een andere groep vrijwilligers 
SAMEN bij u in de bus doet, moet het blad gedrukt 
worden. Hier zijn kosten mee gemoeid. 
De collecte van vandaag wordt gehouden om 
deze kosten te kunnen blijven dragen. 

ZONDAG 17 mei 2026
Collecte: Missionaire werk van Protestantse 
Kerk Nederland

Nederland
JONGEREN EN GELOOF: ONLINE VERBINDEN
Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale 
media. Wil je hen bereiken met een boodschap 
van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar 
zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen 
met christelijke online platforms, waar jongeren 
inspirerende video’s en verdiepende verhalen 
vinden. Maar het blijft niet bij online. Ze worden 
ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven 
te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken. 
Via social media krijgen ze hiervoor volop ideeën

ZONDAG 24 mei 2026 Pinksteren
Collecte: Kerk in Actie – zending

Cuba
GAARKEUKENS MET HULP VAN JONGEREN 
In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof 
en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide 
mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen 
en zieken leven eenzaam in schrijnende 
omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto 
in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair 
en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een 
pensioen van 4 euro per maand. Cubaanse 
kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals 
een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest 

kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden 
gezelschap.

ZONDAG 31 mei 2026
Collecte: Diaconie – HUISKAMER VOOR 
VLUCHTELINGEN

Eindhoven
De stichting Huiskamer voor vluchtelingen in 
hartje Eindhoven is een school, ontmoetingsplek 
en activiteitencentrum voor kwetsbare 
vluchtelingen die in afwachting zijn van het wel 
of niet toekennen van een verblijfsdocument. 
Vijf dagen per week bezoeken rond de 40 
vluchtelingen de Huiskamer.

De Huiskamer is een veilige plek waar vluchte- 
lingen gebruik kunnen maken van basisvoor-
zieningen, zoals samen een warme maaltijd 
eten, douchen en kleding wassen. Ook is er een 
ruim activiteitenaanbod gericht op ontspanning, 
ontwikkeling en ontmoeting: Nederlandse taalles, 
theater, fietsen repareren, kleding ontwerpen en 
naaien, fotografie en sport. Dit doen ze voor het 
welzijn van de bezoekers van de Huiskamer, maar 
ook om maatschappelijk bij te dragen aan de 
leefbaarheid in Eindhoven.

Met de Huiskamer richt men zich op vluchtelingen 
zonder status: vluchtelingen die geen dak of thuis 
hebben, geen school of werk, geen inkomen, geen 
primaire basis. Mensen die vaak al jaren aan het 
overleven zijn. 
Helpt u mee?

Alle collecten van harte aanbevolen.

Toelichting bij collectedoelen
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‘Biertje met de dominee’ is de titel van een 
nieuw boek over missionair kerk-zijn op het 
platteland, geschreven door Henk Boerman, 
hoofd IZB-Impact. Het boek is verschenen op 
2 april, de dag dat The Passion in Dwingeloo 
gehouden werd.

Hoe kun je Christus zoeken samen met je dorps-
genoten? Hoe houd je zicht op je roeping als 
kerk wanneer gebouwen met sluiting worden 
bedreigd? Dit boek brengt een beweging in beeld 
van lokale dorpskerken in Drenthe, die op initiatief 
van dominee Mark de Jager de afgelopen jaren 
experimenteerden met pionieren op het platteland. 

De Jager en zeven andere mensen vertellen over hun 
verbondenheid met verschillende initiatieven.

Verbeelding
Drenthe is niet de enige plek waar een zoektocht 
op het platteland gaande is. Dit boek is daarom 
een uitnodiging aan christenen en zoekers die een 
‘heilige onrust’ voelen, om hun verbeeldingskracht 
de ruimte te geven, aldus auteur Henk Boerman. 
Hij is hoofd van de afdeling van de IZB die 
pioniersprojecten begeleidt. ‘Ik hoop dat mensen 
zich herkennen in de gewone verhalen in het boek. 
En dat ze zich kunnen verbeelden dat dit op hun 
eigen plek ook kan.’

Tegenbeweging
Kees van Ekris, scriba 
van de Protestantse 
Kerk, schreef in zijn 
voorwoord: ‘Dit boek 
is een verademing om 
te lezen. Er zit in onze kerk soms een sfeer van 
gelatenheid en resignatie. Alsof we ons er al bij 
hebben neergelegd dat interesse in geloof afneemt 
en ophoudt. Maar als ik het goed aanvoel, is er ook 
een tegenbeweging gaande.’

Het boek is gepubliceerd  
door de IZB.

Biertje met de dominee
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Achter Luther aan lopen
Een tocht op stevige 
stappers 

Markus Matthias over zijn wandel
tocht in het voetspoor van Luther. Een serie met 
belevenissen, ontmoetingen, overdenkingen en 
beschouwingen opgedaan tijdens zijn voettocht in 
navolging van Luther in 1510 met Rome als einddoel.

De oude residentiestad Oettingen was na 
de Reformatie biconfessioneel, omdat het 
adellijke geslacht van Oettingen zich in 
1522 had verdeeld in een protestantse lijn 
Oettingen-Oettingen en een rooms-katholieke 
lijn Oettingen-Wallerstein. 

De ene lijn ontving 7/12, de andere 5/12 van de 
goederen. Ook werd alles in de stad verdeeld, 
met als gevolg dat er een katholieke en een 
protestantse burgemeester, twee confessionele 
scholen, twee verloskundigen, twee herbergiers 
en twee nachtwakers waren, en meer dan honderd 
jaar lang waren er twee tijdrekeningen. Zelfs de 
Joden in het dorp waren, afhankelijk van hun 
woonomgeving, 'katholieke Joden' of 'protestantse 
Joden'. Van oecumene was er geen spoor! 

De protestanten ontvingen de Jakobskerk als  
parochiekerk. Als Luther hier is langsgekomen, 
heeft hij de kenmerkende achthoek van de toren 
nog niet gezien. Dit werd pas in 1565 voltooid.

In overeenstemming met de smaak van de tijd 
werd het interieur van de gotische kerk van binnen 
barok (evangelisch!) versierd, vooral prachtig te 
zien bij de dubbele epoche en de doopvont. 
De doopvont bestaat uit een knielende Adam, die 
een appel in de hand houdt (zondeval) en een 
enorme schelp als doopvont op zijn hoofd draagt. 
De voorstelling toont Jezus in het water, die door 
Johannes gedoopt wordt. Bij een doop wordt het 
Jezusfiguur verwijderd en wordt de dopeling op 
deze plek gedoopt.

Het verder levende katholicisme is onder andere 
te zien aan de barokke Mariensäule met fontein 
(1723) op het kasteelplein. 

We verlieten de stad via de 400 jaar oude  
Koningstoren, de stadspoort naar Nördlingen. 

De weg leidde ons verder naar Heuberg over een 
oude Romeinse weg die in een rechte lijn van oost 
naar west loopt en ooit twee Romeinse forten 
aan dit deel van de Romeinse limiet verbond. De 
historicus in mij was verrukt, de wandelaar verveeld!
De weg wordt vandaag alleen als akkerweg gebruikt. 
Eigenlijk waren we dus al in Italië! Een nagebootste 
mijlpaal wijst op deze belangrijke weg.
Ons doel was Nördlingen, een van de weinige 
steden die nog volledig omringd is door een 
ronde stadsmuur met overdekte loopbrug en vijf 
stadspoorten. Het centrum wordt gevormd door het 
indrukwekkende gebouw van de gotische St. Georgs 
kerk met haar toren, de zogenaamde ‘Daniel’, die in 
1490, voorzien van een nood-dak, werd voltooid.

Vanaf de top van de toren heeft men een 
panoramisch uitzicht over de stad en de 
geologische bijzonderheid van de omgeving, 
het ‘Ries’, genoemd naar de Romeinse provincie 
Raetia, die hier begon.

Het ‘Nördlinger Ries’ is vrijwel cirkelvormig met 
een diameter van 20 tot 24 kilometer. Het is 
een krater die is ontstaan door de inslag van 
een meteoriet. De explosie bij de impact van de 
meteoriet had de energie van ongeveer 1,8 miljoen 
Hiroshimabommen. Door de inslag werden 150 km³ 
gesteente uitgegooid. Sommige stenen bereikten 
wel een afstand van 70 km. Een voorbeeld daarvan 
is de Heksenrots.

Van Nördlingen ging het verder naar de rand van 
het ‘Ries’, waar op het ‘Albuch’ een monument 
voor de slag bij Nördlingen van 1634 staat. Hier 
moesten de protestantse Zweden tijdens de 
Dertigjarige Oorlog een verwoestende nederlaag 
ondergaan en hun eerdere machtspositie ver-
liezen. Hierdoor nam de Dertigjarige Oorlog 
(1618-1648) een nieuwe wending.

We gingen verder naar Hürnheim met zijn 
evangelisch-lutherse St. Veit-kerk, waar vooral 
de paneelschilderingen op de balustrade van het 
balkon herinneren aan de tijd van Luther, in ieder 
geval die van Jezus en de vier evangelisten, die 
rond 1500 zijn gemaakt.

De volgende bezienswaardigheid was St. Peter, 
het voormalige kartuizerklooster Christgarten, 
waarvan alleen het koor van de kloosterkerk 
bewaard is gebleven.

Vervolgens klommen we vanuit het Ries naar 
het plateau van de Schwäbische Alb, waar we in 
de verte ons volgende doel konden zien liggen: 
het benedictijnenklooster Neresheim, een barok 
juweeltje en bouwkundig wonderwerk van de 
beroemde architect en bouwmeester (Johann) 
Balthasar Neumann (1687-1753). 

Het klooster, waar tegenwoordig slechts vier 
monniken wonen, ontvangt geen toeristen, maar 
wel pelgrims zoals wij – ook al waren we op de 
sporen van Luther.

Markus Matthias

De Lutherwandeling van Wittenberg naar Rome in 1510
Etappe 20: Van Oettingen over Nördlingen (Ries) naar Neresheim 
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Wie Wat Waar

Verschijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofdredactie van SAMEN
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofdredactie van SAMEN
Jaap Stooker, Gea Vos en Joke Wytzes-de Bie

Attentie
Het volgende SAMEN-nummer: 
07-06-2026 t/m 04-07-2026

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:
•	� 18 mei: kopij voor het wijkbericht
	 bij de wijkredactie
•	 20 mei: complete wijkbericht 
	 bij de hoofdredactie
•	 13 mei: kopij van schriftelijke reacties
	 op artikelen bij de hoofdredactie
•	 20 mei: kopij voor het overige gedeelte
	 bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau
Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven
IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Eindhoven 
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen
U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v. 
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens 
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk 
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN
IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt  
overgenomen, dan met bronvermelding.  
Op de foto’s rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto’s hebben  
hun toestemming voor publicatie verleend.

Drukwerk: Snep

ALGEMENE KERKENRAAD
Voorzitter: dhr. H. Grootjans, 
p/a Camphuysenstraat 4, 
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE
Voorzitter: mw. D. Verburg-Burger, 
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID 
Predikant: vacant
Kerkelijk werker: dhr. L.T. Wijbenga,
De Sitterlaan 80, 5505 AE Veldhoven, 
tel: 06-19356774, e-mail: 
ehvzuid.kerkelijkwerker@pkn-eindhoven.nl,
niet bereikbaar tussen donderdag 18.00 uur en 
zaterdag 10.00 uur
Scriba: mw. A.M. van Bergen,
Oudaen 82, 5653 KH, tel. 06-10958037,
e-mail: ehvzuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
Pastorale kerngroep, e-mail: 
ehvzuid.kerngroeppastoraat@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming 
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging: 
Strijp-Gestel-Meerhoven: 
dhr. T. Schneider, tel. 2518614 
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE
Predikant: mw. K.M. Wuijster, 
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: vacant
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751, 
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl 
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:
dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE
Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullinghspark 6, 5591 DB Heeze, tel. 2097623,  
e-mail: predikant@kruispuntgemeente.nl
Scriba: mw. G. van den Bos-van Voorst,
Akkerwinde 13, 5684 HG Best, tel. 06-48126533,  
e-mail: scriba@kruispuntgemeente.nl
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds 
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE 
ZUID-NEDERLAND
Predikant: vacant
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2, 
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK
Eindhoven-Zuid, 
Floor de Nooij, tel. 2122563, 
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl 
Johannesgemeente,
Linda van Dijk, tel. 06-10258550,  
e-mail: l.e.vandijk@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan, 
e-mail: bertenhanna@gmail.com 

STUDENTENPASTORAAT/TINT
Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS 
GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B.Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl 
Mw. K. Seijdell, e-mail: info@zinlab.nl,  
tel.06-17137235

INLOOPHUIS ’t HEMELTJE
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN
Voor informatie zie rechts onderaan op de 
middenpagina’s.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant
Tel. 0800-0432 (gratis) 
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)
Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele 
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

Uitgave van de Protestantse Gemeente Eindhoven
pkn-eindhoven.nl
periode: : 03-05-2026 t/m 06-06-2026
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Collecte 
U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van  
uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectedoel.

K
e
rk

d
ie

n
st

e
n Samen naar de kerk in mei 2026

 
Zondag 3 mei 2026		  Collectedoel: Kerk in Actie -  
		  Noodhulp	

Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. E-M Hadnagy
	 12.00 uur	 Viering Velerlei (De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur	 ds. M. Kroon
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. W. Gugler
	 19.00 uur	 geen bijeenkomst
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 liturgiecommissie
Lutherse gemeente	 10.30 uur	 ds. W. Boon
 
Zondag 10 mei 2026		 Collectedoel: Kerk in Actie -  
		  Zending	

Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. K.M. Wuijster
	 12.00 uur	 pastor E. Smits 
		  oecumenische viering (De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur	 mevr. M. Bloklander
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. M.C. van den Hoorn
	 19.00 uur	 verdiepingsbijeenkomst
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 mevr. B. de Waal-van der Vlies
Lutherse gemeente	 10.30 uur	 ds. E. van der Panne
 
Donderdag 14 mei 2026	 Collectedoel: Algemeen Kerkenwerk 
Hemelvaartsdag		

Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 mevr. B. van der Zwaag
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. W. Gugler

 
Zondag 17 mei 2026		 Collectedoel: PKN - Missionair werk 

Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. G. Loeve
	 12.00 uur	 Viering Velerlei (De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur	 ds. M. de Vries
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. W. Gugler
	 17.00 uur	 ZuiderLichtFamilie
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 ds. L. de Ronde  
Lutherse gemeente	 10.30 uur	 ds. E. van der Panne
 
Zondag 24 mei 2026		 Collectedoel: Kerk in Actie - 
Pinksteren		  Zending		

Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. K.M. Wuijster
	 12.00 uur	 pastor F. Weeda 
		  oecumenische viering (De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur 	 gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. W. Gugler
	 19.00 uur	 geen bijeenkomst
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Lutherse gemeente	 10.30 uur	 ds. H. Cuperus
 
Zondag 31 mei 2026		 Collectedoel: Diaconie	

Johanneskerk	 10.00 uur	 ds. K.M. Wuijster
	 12.00 uur	 themalunch pastoraatsgroep (De Kapel)
Kerk in Son	 10.00 uur 	 mevr. A. Nieuwenhuizen
Kruispunt	 10.00 uur	 ds. W. Gugler
	 19.00 uur	 sing-in
Ontmoetingskerk	 10.00 uur	 dhr. L.T. Wijbenga
Lutherse gemeente	 10.30 uur	 nog niet bekend

De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.
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Zaterdag 2 mei - 18.30 uur 
Oecumenische viering in de Johanneskerk  
Voorganger: Franck Ploum (Ekklesia Breda)
Thema: Mozes en Aaron in het kader van 
het jaarthema ‘Leiderschap in de Schrift’

Donderdag 21 mei - 15.30 uur
Leerhuis in de zijzaal van de Johanneskerk
onder leiding van Alex van Heusden
Thema: Het land valt uiteen in het kader van
het jaarthema ‘Leiderschap in de Schrift’

Michel Besnard

Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven
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We are the world

Jongeren & Muziek

De drukte van de Paasperiode is weer voor-
bij. We gaan een rustigere kerkelijke periode 
in. Tegelijkertijd maken we allemaal ruimte 
voor de lente. April doet nog even wat hij 
wil, maar we horen allemaal de vogeltjes, 
zien de bloemetjes en zien langzaamaan het 
groen aan de bomen.

De natuur, de lente, volgt het voorbeeld van Pasen. 
Ze staat op, begint opnieuw, blaast nieuw leven 
in en brengt vreugde met haar mee.

Persoonlijk kan ik zeggen dat ik zeker last heb van 
een winterdepressie. Ik doe liever een winterslaap 
en sta dan ook weer op, net als de natuur, rond 
deze tijd van het jaar.
Pasen leert ons, elk jaar weer, dat we altijd opnieuw 
mogen beginnen. Van God krijgen we niet alleen 
een tweede kans, maar ook een derde en een vierde. 
Daarin is wat hij van ons vraagt dat we stilstaan bij 
datgene wat we in ons leven meemaken en daarvan 
leren. Hoopvol, verwachtingsvol, verbonden.

Pinksteren leert ons verder te bouwen op die hoop. 
Alles wat we geleerd hebben in dat hele jaar voor 
Pasen, tijdens dat stilstaan en reflecteren op ons 
eigen leven, nemen we mee.
Voor mij heeft het pinksterverhaal altijd een hele 
duidelijke kern. Het gaat er voor mij niet om dat 
het een verhaal zou zijn over een wonder, niet over 
dat Petrus de mensen vraagt zich tot God te keren. 
Voor mij is de kern van het pinksterverhaal iets wat 
we tot op heden, en nu meer dan ooit, kunnen 
toepassen in ons eigen leven;

Welke taal je ook spreekt, uit welke windrichting je 
ook komt, wat je verhaal ook is, de boodschap blijft 
hetzelfde: verbinding, naastenliefde. Wonderen 
zijn voor ons allemaal.
Het verhaal vertelt dat we ons tot God moeten 
wenden om gered te worden, maar in die letterlijke 
interpretatie kan ik me nooit zo goed vinden. 
Want wat betekent het om je tot God te wenden? 
Bekeren, dopen, je aansluiten bij de kerk, elke 
dag netjes bidden voor het eten? Of betekent tot 
God wenden ook dat je zijn kernwaarden mag 
uitdragen, zonder dat je daar per se een naam 
van een geloofsovertuiging aan koppelt?

Ik zei het u al. Het liefst was ik door een winter
slaap deze afgelopen winter doorgekomen. De 
bizarre, zorgwekkende en hartverscheurende 
nieuwsberichten volgen elkaar in rap tempo 
op. En er wordt al vaak aan gerefereerd; het 
is op vele plekken oorlog, die komt ook steeds 
dichterbij en raakt ons steeds directer. We zien 
dat het leven van onze medemensen ontnomen 
wordt door geweld, we wijzen naar elkaar, 
zoeken de oplossing bij de ander, kijken onszelf 
niet aan in de spiegel maar gaan maar gewoon 
verder, geven de schuld aan datgene wat we niet 
kennen.

Niet echt de gedachte van Pinksteren, toch?
De volgelingen van Jezus ontvangen de Heilige 
Geest, zoals ik het lees betekent dat dat zij de 
boodschap ontvangen die Jezus wil uitdragen, 
die God via Jezus aan de wereld kenbaar wil 
maken. En terwijl God die boodschap bij hen 
kenbaar maakt, ze een duidelijk doel voor ogen 
geeft om die te verspreiden, zegent hij ze ook nog 
eens met de gave om dit in alle talen te kunnen 
doen. De wereldse grenzen doen er ineens niet 
meer toe, het maakt niet meer uit. Het gaat om 
de boodschap.

Die wonderen, die hoop, die naastenliefde gelden 
ook voor jou; de buren die een andere taal spreken, 
op een eigen manier het mooiste van het leven 
willen maken, die zorg dragen voor naasten en  
zorg dragen voor de natuur. Die wonderen, die 
hoop en die naastenliefde gelden ook voor hen.
Welk woord, welke naam je dan ook gebruikt voor 
God, hij heeft toch juist willen zorgen dat we samen 
zijn boodschap delen? Die hoop die Jezus bracht 
met Pasen, hebben we die niet allemaal nodig?
Wie zijn wij om te oordelen en veroordelen over 
onze medemens, terwijl God er juist voor heeft 
willen zorgen dat we elkaars taal kunnen spreken 
en zijn liefde op die manier kunnen uitdragen?

Esther Visser

Er komt een tijd 
Wanneer we gehoor moeten geven aan oproep
Wanneer de wereld samen moet komen als één
Er gaan mensen dood
Het is tijd om een hand te reiken naar het leven.   
Het grootste cadeau wat er is
We kunnen niet verder gaan
Elke dag maar te doen alsof er iemand,  
ergens snel voor een verandering zal zorgen
We behoren allemaal tot Gods grote familie
De waarheid is dat we alleen liefde nodig hebben
We zijn de wereld
Wij zijn de kinderen
Wij zijn degenen die dag wat mooier kunnen maken,  
dus laten we dat gaan geven
Er is een keuze die we kunnen maken

We kunnen ons eigen leven daarmee redden
De waarheid is dat jij en ik de dag beter kunnen maken
Geef anderen je hart
Zodat ze weten dat iemand om ze geeft
En dat hun levens sterker en vrijer zullen zijn
Zoals God ons heeft laten zien door steen in brood te veranderen
Dus moeten we een helpende hand reiken
(...). Wanneer alles tegen zit en er geen hoop meer lijkt te zijn

Maar als je gelooft, dat er geen manier is waarop je kunt vallen
Laten we ons dan realiseren
Dat een verandering alleen kan komen
Als we samen komen en één zijn

Vrije vertaling van We are the World van USA for Africa


